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Een (echt)paar van de Perfectionist en de Loyalist

Dit (echt)paar voelt zich in eerste instantie vaak tot elkaar aangetrokken vanwege een
gemeenschappelijke visie die veel inspanning vereist om verwezenlijkt te worden. Het (echt)paar is
met elkaar verbonden via het leveren van inspanningen en hun overeenkomstige idealen. Zessen
identificeren zich met de positie van de underdog, en dit valt samen met het streven van de Een naar
perfectie. Verbonden door eenzelfde levensvisie en voorbereid op tegenslag blijft dit (echt)paar vaak
trouw aan een droom.

Zowel de Een als de Zes heeft de neiging negatief te denken. Enen zijn gepreoccupeerd met fouten,
en Zessen zijn twijfelaars. Maar juist omdat ze anticiperen op moeilijkheden, zien ze ook de
schoonheid van menselijke dilemma's en de creativiteit die uit psychisch lijden kan voortkomen. Ze
zien dat het belangrijk is kritische vragen te stellen, en hoe moedig het is dingen uit te proberen.
Beide typen tonen een opvallende bereidheid om in moeilijke perioden vol te houden. De ermee
gepaard gaande inspanning roept een uitzonderlijk gevoel van vertrouwen op. leder ziet de
hoogstaande bedoelingen van de ander en ieder ziet de angst voor succes van de ander.

(Echt)paren van de Een en de Zes vertellen dat ze een intense verwantschap ervaren en perioden
van afstandelijkheid die veroorzaakt worden door wederzijdse projecties. Beiden voelen zich schuldig
als ze niet goed presteren. Beiden neigen tot uitstellen. Het feit dat Enen bang zijn fouten te maken
en Zessen twijfelen aan succes, schept een klimaat waarin beide typen hun gevoelens en gedachten
op elkaar zullen projecteren. "Waarom gaan de dingen niet sneller?" "Kijk hoe hij blijft uitstellen." "Is
dit opzet?" "Waarom kan zij niet beslissen?" De partners zijn bang om ruzie te maken. Woede
beangstigt Zessen, en Enen denken dat het fout is boos te zijn.

Als ze hun innerlijke bezorgdheid en twijfel niet regelmatig toetsen aan de realiteit kunnen de Een en
de Zes verlamd raken. Er ontstaat dan een ingewikkeld web van niet erkende gevoelens. Enen zien
Zessen als degenen die de boel ophouden, en Zessen voelen zich aangevallen omdat wat ze ook
doen nooit goed genoeg is. Enen hebben de neiging een superieure houding aan te nemen: "Ik heb
het bij het rechte eind en het is waar, jij bent niet goed genoeg." Enen leiden hun zekerheid af uit
hun eigen morele superioriteit. Ze kunnen afstand scheppen van Zessen door te doen alsof ze beter
zijn. Zessen kunnen Enen afstoten door 'slecht' te zijn. De Loyalist hoopt dan dat de Perfectionist vol
weerzin zal afhaken, zodat de weg vrijkomt om de relatie zonder schuldgevoelens te kunnen
beéindigen.

Deze wederzijdse projecties moeten in de kiem gesmoord worden voordat de goede bedoelingen van
de partners uit het zicht verdwijnen. Een goed gesprek kan de projecties verminderen. Het is een
simpele strategie, maar des te moeilijker toe te passen. Elke keer weer vinden ze dat de ander de
veroorzaker van het probleem is. Zessen zijn bang voor hun eigen agressie, en Enen ontkennen hun
woede omdat ze denken dat het fout is boos te zijn. Als gevolg hiervan kan hun irritatie in woede
overgaan zonder waarschuwing vooraf. Voor dit (echt)paar is het belangrijk dat ze zich aan elkaar
blootgeven, zodat hun neiging tot projectie geen vaste voet krijgt.

De Een en de Zes als collega's op het werk

Enen zijn toegewijde werkers, die ervan uitgaan dat ze promotie maken door hun eigen
inspanningen. Zessen hebben een creatieve inbreng in hun werk en zijn ambivalent tegenover de
hiérarchie. Van alle enneagram-typen is de Een het type dat zich het meest aan regels houdt, en
Zessen trekken regels in twijfel. Werknemers van het type Zes die onder een perfectionistische
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manager werken zullen de regels uiteindelijk toepassen zoals het hun het beste uitkomt en anderen
aanmoedigen hetzelfde te doen. Zessen vormen bondjes met het oog op wederzijdse steun. Zolang
de Loyalisten aan de normen voldoen, doet de autoriteit er goed aan zich welwillend op te stellen.

Succesvolle managers van het type Een zullen eraan denken hun werknemers van het type Zes
zekerheid te geven, zelfs al lijkt het niet logisch of noodzakelijk. Vanuit hun gerichtheid op fouten zijn
Enen echter zuinig met complimenten. Werknemers van het type Zes zullen het gebrek aan
schouderklopjes op de voor hen karakteristieke negatieve manier interpreteren en zich een mikpunt
voelen. Als de manager geérgerd is over de drukke ochtendspits zullen werknemers van het type Zes
deze woede van de Een registreren en naar hun eigen slechtste scenario terugvoeren. Vanuit hun
honger naar zekerheid kunnen Loyalisten deze situatie aandikken en onder hun collega’s alarm slaan.
Ze voelen zich bedreigd en willen steun. "Is deze manager te vertrouwen? Hoe kunnen we hier zeker
van zijn?" Als de manager van het type Een zich verschanst achter goed-of-fout oplossingen wordt
het conflict niet opgelost. Het is noodzakelijk het probleem in een andere context te plaatsen of met
een oplossing te komen die voor niemand gezichtsverlies geeft. Dit kan bijvoorbeeld door te
concluderen: "Dat was een experimentele fase. We hebben er veel van geleerd, en nu gaan we weer
verder."

Als ze geconfronteerd worden met situaties die onduidelijke gevolgen hebben zullen werknemers
van het type Zes bij autoriteiten aan de voeten liggen Of ze naar de keel vliegen. Managers van het
type Een moeten erop letten geen geruchten te verspreiden. Ze moeten voorzichtig zijn met het
noemen van mogelijke valkuilen. Zowel de Een als de Zes is alert op verborgen bedoelingen. Met
name Zessen gaan ervan uit dat autoriteiten niet te vertrouwen zijn.

Loyalisten doen het goed in kortdurende projecten, maar worden onzeker bij lange-termijn
projecten. Ze zijn gericht op deadlines, kunnen de zaak op het laatste nippertje nog redden, en
hebben een alles-of-niets stijl van leidinggeven. Het zijn sterke leidinggevenden tijdens de fase
waarin pionierswerk verricht moet worden, maar ze hebben er moeite mee de zaak uit te bouwen,
zelfs met de zekerheid van succes. Als managers van het type Zes taakgericht zijn, zullen de
nauwgezette Enen hen steunen. Enen houden van goed leiderschap, en als de manager het goede
voorbeeld geeft, zijn ze bereid bij te springen als de deadline in zicht komt.

Informele rondetafelbespreking leveren echt resultaat op. Wekelijks een paar minuten eerder
aanwezig zijn om te kijken hoe het met iedereen gaat, zorgt dat de lucht zuiver blijft. Als er
vijandigheid op de afdeling heerst, kunnen beide typen zich het doelwit voelen. Enen voelen zich
bezorgd over wat anderen denken en Zessen verwachten een aanval. Als ze zich bedreigd voelen,
hebben beiden de neiging zich terug te trekken. Zowel de Een als de Zes ervaart het als negatief om
hun zorgen ter sprake te brengen. Informele ontmoetingen doen eenvoudig dienst als toetsing van
de realiteit. Enen en Zessen zijn altijd verrast als ze ontdekken dat hun werkzaamheden oké zijn.

Dit koppel geeft goed gedocumenteerde, waterdichte analysen. Ze stellen beiden kritische vragen. Ze
voorzien probleemgebieden en zullen oplossingen aandragen.
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